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Traditiegetrouw is er ook dit jaar een passieconcert in de Ledevaertkerk.En wel op 
woensdag 27 maart. U kunt luisteren naar de Markuspassion van Reinhard Keiser 
(1674-1739). Reinhard Keiser is één van de belangrijkste Duitse opera-componisten 
van de laat-zeventiende en vroeg-achttiende eeuw. Hij was meer geïnteresseerd in 
melodie en tekst-expressie dan in contrapuntische en harmonische experimenten, en 
dat resulteerde in toegankelijke opera’s die in zijn tijd zeer geliefd waren (ook al was 
dat vooral zo in Hamburg, waar hij leefde en werkte, en in het 
nabijgelegen Braunschweig). 

Keiser werd in 1728 benoemd tot kantor van de Dom in Hamburg. Vanaf dat moment 
wijdde hij zich meer aan kerkmuziek. Er is weinig religieuze muziek van hem bekend. 
Maar J.S. Bach(1685-1750), van wie hij dus een bijna leeftijd genoot was, heeft de 
Markuspassion van Keiser maar liefst drie keer uitgevoerd. Dit zegt iets over zijn 
waardering voor deze passiemuziek. Keiser blinkt uit in prachtig dramatische, 
meeslepende melodieën en een interessante instrumentatie. Ook de innige band 
tussen tekst en muziek, een centraal uitgangspunt voor Keiser, maakt indruk.  

Deze Markuspassion wordt uitgevoerd door het Ensemble Lyrico o.l.v. Lucia van Vugt 
en zangkoor Euterpe o.l.v. Corné Pijnenburg. 

Het ensemble bestaat uit : 
Martine Fokersma sopraan, Lucia van Vugt alt, 
Antoine de Thouars tenor, Paul Fischer bas 
Dick Valk evangelist, Noël Casteleyn Jezus 
Ben Bults viola da gamba 
Arie de Bruijn orgel en klavecimbel 

Verder werken mee: 
1e violist: Herman Telkamp, 2e violist: Hilde van Dorp 
1e altviool: Bart Schiks, 2e altviool: Pieter Kop Jansen 

De toegang tot dit concert is vrij, er is een collecte bij de uitgang.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkmuziek

